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Juni - Juli 2023, nr. 3, 101e jaargang 

D E  W E K K E R 
Nieuws van de Protestantse Gemeente IJhorst - de Wijk. 
Verschijnt tweemaandelijks huis aan huis in de dorpen IJhorst en de Wijk 
 Digitale versie op www.kerk-ijhorst-dewijk.nl 
 
KERKDIENSTEN 
 28 mei 10:00 uur  ds. B. Nobel-Ridderikhoff, 1e Pinksterdag in het open-

luchttheater van Ruinen, De Baete, Wolvenweg 10, 
collecte Pinksterzending voor Egypte, extra collecte 
voor onkosten van de dienst 

 4 juni 10.00 uur ds. E. van Veen, oppas en Kinderkerk, collecte PIT Pro 
Rege, extra collecte muziek in de Kerk 

 11 juni 10:00 uur ds. B. Metselaar, collecte Stichting Edukans 
 18 juni 10:00 uur ds. L. Jansen, collecte Stichting Heifer 
 25 juni 10.00 uur pastor J. Luten, collecte Werelddiaconaat / Colombia, 

extra collecte voor onderhoud Reesthof 
 2 juli 10.00 uur pastor J. Luten, collecte Werelddiaconaat Indonesië 
 9 juli 10.00 uur drs. B. van den Brink-Smit, collecte Nederlands Bijbel 

Genootschap 
 16 juli 10.00 uur pastor J. Luten, collecte SOS Kinderdorpen 
 23 juli 10.00 uur ds. B. Nobel-Ridderikhoff, H. Avondmaal, collecte 

voedselbank 
 30 juli 10.00 uur pastor J. Luten, collecte Stichting Jarige Job, extra col-

lecte voor onderhoud Reesthof 
 6 aug. 10.00 uur ds. B. Nobel-Ridderikhoff, collecte Wilde Ganzen 
 13 aug. 10.00 uur ds. R. Gosker, collecte zending Ghana 
 20 aug. 10.00 uur drs. B. van den Brink-Smit, collecte Stichting Epafras 

BIJ DE DIENSTEN 
De kerkdiensten zijn thuis rechtstreeks te beluisteren of terug te zien op: 
www.kerkijhorstdewijk.kerkdienstluisteren.nl of via de app: Kerkdienstluiste-
ren. Van elke dienst wordt de opname op de site geplaatst. 

PINKSTEREN, welkom in de kerk. 
Waarom zou je naar de kerk gaan? Een kerk in Freiburg (Duitsland) schreef 
tien goede redenen op een banner. Nu we Pinksteren vieren, ook wel de 
verjaardag van de kerk genoemd, geef ik u die tien goede redenen graag 
mee! 
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Iedereen is welkom!  
Overigens merk ik wel eens in gesprekken of ontmoetingen dat er in onze 
dorpen mensen zijn, die eigenlijk best graag eens op zondagmorgen naar 
de kerk zouden willen komen, maar zich afvragen of dit zomaar kan. Daarom 
wil ik u laten weten: in onze kerk is iedereen welkom, mensen die vast 
geloven, mensen die wel eens twijfelen, mensen die zoeken, mensen die 
wel eens willen meemaken wat er in een kerk gebeurt, mensen die zich 
afvragen of de kerk misschien ook iets voor hen is. Je hoeft dus niet gelovig 
te zijn om bij ons naar de kerkdienst te komen.  
 
We beginnen iedere zondag om 10.00 uur en de meeste diensten duren 
ongeveer een uur.  

(Let op, de Pinksterdienst is in het openluchttheater van Ruinen, 
De Baete, Wolvenweg 10). 
 

We hebben geen kledingvoorschriften. U mag komen zoals u bent. Ook zijn 
er bij ons geen vaste plaatsen. Voelt u zich toch wat onwennig? Er is altijd 
een gastheer of gastvrouw aanwezig die u op weg helpt. Op de eerste 
zondag van de maand is er ook oppas en kinderkerk. Op de andere 
zondagen kunnen de kinderen stiften en papier krijgen om te tekenen. 
 
Wij geloven dat de Geest waait waarheen zij wil, wij zijn alleen maar blij als 
u er bent. Op de eerste en derde zondag van de maand drinken we na de 
dienst koffie met elkaar. Ook daarbij is iedereen van harte welkom, maar als 
dat net iets te veel van het goede is, kunt u na de dienst ook naar huis gaan. 
 
Nu de tien goede redenen om naar de kerk te gaan: 
 
1. Hoop in plaats van angst voor de toekomst 
In de kerk hoor je het goede nieuws over Gods liefde voor mensen en voor 
zijn schepping. In een wereld waar veel lijden en veel kwaad is, laat hoop de 
mensen zien, soms even, wat in het leven mogelijk is. 
 



 3 

2. Bezinning in plaats van drukte 
Kerken zijn rustpunten te midden van het 
vaak hectische leven van alledag. In 
kerken kun je tot rust komen en Gods 
aanwezigheid voelen. 
 
3. Ritme in plaats van oneindigheid 
De kerkelijke zon- en feestdagen met hun 
thema's, hun liederen en hun sfeer 
kenmerken het jaar. De kerk viert deze 
dagen als noodzakelijke stopplaatsen in 
de drukte van het leven.  
 
4. Duidelijkheid in plaats van onverschilligheid 
In het leven van Jezus kun je ware waarden herkennen: verdraagzaamheid 
en moed om de waarheid onder ogen te zien, naastenliefde en eerbied voor 
het leven. Dit zijn normen die gelden voor de kerk en die ook van belang 
zouden moeten zijn in de samenleving en in de politiek. 
 
5. Ontvangen in plaats van verdienen 
In de kerk krijg je een zegen. Het principe van prestatie en rendement heerst 
hier niet, maar je voelt hoe goed het is om gewoon te ontvangen en het leven 
te ontdekken als een geschenk. 
 
6. Waardering in plaats van beoordeling 
De christelijke boodschap benadrukt de waardigheid en uniciteit van ieder 
mens. Je wordt niet beoordeeld, maar serieus genomen als een 
verantwoordelijk persoon met je gaven en eigenaardigheden, sterke en 
zwakke punten. Je kunt naar de kerk komen zoals je bent. 
 
7. Solidariteit in plaats van egoïsme 

Gods liefde geldt voor alle 
mensen van zijn schepping. 
Mensen in de kerk voelen zich 
daardoor ook verbonden met 
de zwakkeren en kansarmen in 
de directe omgeving en in de 
wijde wereld. Talloze kerkelijke 
hulpprojecten maken dit 
duidelijk. 
 
Samen met anderen kun je met 
je gebed en je daadkracht 
opkomen voor anderen. 
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8. Saamhorigheid in plaats van eenzaamheid 
De kerkelijke gemeenschap is bijzonder, met heel verschillende mensen van 
jong tot oud. Mét alle verschillen zijn deze mensen verenigd door de 
boodschap van Jezus Christus. Iedereen kan zijn plek vinden in een breed 
aanbod van activiteiten. 
 
9. Vergeving in plaats van ontkenning 
Zelfs christenen leven niet vrij van conflicten. De kerk herinnert ons eraan 
dat Jezus ons aanmoedigde om onze fouten toe te geven en elkaar te 
vergeven. Het Avondmaal, het delen van brood en wijn, kan een ervaring 
van bevrijding zijn. Ook een eerlijk gesprek kan bevrijdend zijn. Zulke 
ervaringen helpen mensen in de kerk om zich open te stellen voor een nieuw 
begin en zo conflicten te overwinnen. 
 
10. Culturele openheid in plaats van eenzijdigheid 
Van oudsher vormen de Bijbelse verhalen een inspiratiebron voor culturele 
uitingen zoals muziek en schilderijen. Ook nu is er nog een wisselwerking 
tussen cultuur en kerk; daarom biedt de kerk een platform voor films, muziek 
en andere kunstuitingen. 

VAKANTIE PREDIKANT 
Van 10 juni tot en met 9 juli 
hebben Erik en ik vakantie. Ds. 
Eric van Veen uit Ruinerwold kan 
mij indien nodig vervangen: 
Tel. nr. 0521-588568 of 06-
53590904;  
e-mail: ericvveen@ziggo.nl.  
Ook kunt u bij de ouderlingen 
terecht, zij kunnen u verder 
helpen in het geval van een 
uitvaart of een andere pastorale 
situatie.  

MEE KOMEN DRIJVEN MET DE STROOM… 
Openluchtdienst Pinksteren 2023 in de Baete te Ruinen 
Op zondag 28 mei wordt in het openluchttheater de Baete in Ruinen weer 
een gezamenlijke Pinksterkerkdienst gehouden. Samenwerkende kerken 
zijn die van IJhorst / de Wijk, Koekange, Ruinerwold Blijdenstijn, Ruinerwold 
de Kapel, Berghuizen en Ruinen.  
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De voorgangers van deze kerken 
leiden samen de dienst. Het thema 
is Geest-RIJKeR, een woordspeling 
met de naam van het overleg van 
deze regiokerken, RIJKeR en 
natuurlijk de Geest van Pinksteren. 
De samenzang in deze dienst wordt 
begeleid door muzikanten van 
vereniging de Bergklanken uit 
Ruinerwold. 
 
U bent van harte welkom bij het 
openluchttheater, dat aan de rand 
van het voetbalterrein ligt. Fiets, 
auto en wandelwagen vinden 
gemakkelijk een plek bij sporthal de 
Marse aan de Harm Smeengestraat 54 of achter de voetbal aan de 
Wolvenweg 10. Na de dienst is er gelegenheid elkaar te ontmoeten onder 
het genot van een bak koffie of thee en natuurlijk is er ook aan frisse drank 
gedacht.   
Zo willen we samen vieren dat de Geest in het spoor van Pasen grenzen 
doorbreekt en mensen verbindt. 
Mocht het weer zo tegenvallen, dat we niet buiten kunnen vieren, dan is de 
Mariakerk aan de Brink onze reservelocatie. 

Waar: Openluchttheater de Baete, Wolvenweg 10 Ruinen.  
Neem eventueel een zitkussentje mee. 
Wanneer: Pinksterzondag 28 mei 2023, 10.00 uur 
Info: websites van de kerken of bel met Mark Boersma 06-51901144 
of mail de scriba van de Mariakerk: info@pkn-ruinen.nl 

Ds. Betsy Nobel 
 

ACTIVITEITEN IN DE ZOMER  
De meeste activiteiten in deze zomer hebben te maken met het jubileumjaar 
200 jaar kerkgebouw:  

Schilderen met Joke Plomp op 17 juni 
Op 17 juni is er gelegenheid om rondom de kerk te komen schilderen. Joke 
Plomp zal deze dag begeleiden.  
Vooraf opgeven is verplicht en kan bij Rian Horstra, telefoonnummer zie 
achterkant van De Wekker. 
Tussen de middag wordt er een lunch verzorgd door Rian Horstra. 
Wilt u meedoen? Geeft u zich dan snel op, want vol = vol. 
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De maand juli is orgelmaand  
Onze organiste Fenna van der Weide heeft een aantal verschillende 
organisten gevraagd daaraan mee te werken: Op alle vijf de zaterdagen zijn 
er orgelconcerten in onze kerk. (Zie ook pag. 12 bij ‘concerten’). 
  1 juli, 16.00 uur orgelconcert Mannes Hofsink 
  8 juli, 16.00 uur  concert voor twee instrumenten en vier handen: Eeuwe 

Zijlstra en Fenna van der Weide 
15 juli, 16.00 uur orgelconcert door vier vrouwen: Annet Menkveld, Thea 

Steenbergen, Janneke Oosterhuis en Fenna van der 
Weide 

22 juli, 16.00 uur orgelconcert door (oud)organisten: Peter van de Beld. 
Gert Kiewiet, Rudi Kaldenberg en Leo Zeelenberg. 

29 juli, Op de laatste zaterdag van juli is de kerk pleisterplaats voor de 
‘Drentse fietsvierdaagse’. Wie wil kan na opgave (orgel@kerk-ijhorst-
dewijk.nl) een klein uur op het orgel te spelen. 
 
Daarnaast zullen we op 8 juli tijdens het IJhorster feest ook present zijn met 
een versierde wagen of aanhanger. Dezelfde wagen zal op 26 augustus 
nog een keer te bewonderen zijn tijdens het Wijker feest. Kom dus even 
kijken bij de dorpsfeesten in IJhorst en De Wijk. 

Vraag van de commissie 200 jaar kerkgebouw 
We willen ook aandacht besteden aan 200 jaar kerkgebouw en kerk in onze 
beide dorpen. Er is al een enorm mooi idee ontstaan en de plaats om te 
bouwen is er ook al. Ook hebben we al een aantal vrijwilligers die 
meedenken en mee willen bouwen. Super! En we hebben nu een wagen en 
een tractor met chauffeur voor beide data. We proberen het om de wagen 
niet af te hoeven breken tussen 8 juli en 26 augustus.  
Vind je het leuk om mee te denken of om mee te bouwen, neem dan contact 
op met de commissie 200 jaar kerkgebouw. Welkom om mee te doen! 
Neem contact op met: 

Rick Germs, Fenna van der Weide, Josyanne Luten, Jouke Schat, Betsy 
Nobel of Linda Heyne. 

 
Op 9 september is de kerk weer geopend op  

openmonumentendag, 
waarbij voor de kinderen een kleedjesmarkt georganiseerd wordt.  
 
Ook zal – onder voorbehoud – het wagenspel Mina Koes opgevoerd 
worden bij de kerk.  
Verder komen nog een wandeling met Mink de Vries en uitleg over de 
grafsteen van de abt van Dickninge, er worden dorpsfilms vertoond van oud 
IJhorst en oud De Wijk.  
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En ook komt er nog een zangmiddag met voor elk wat wils – liederen en 
een afsluiting van het jaar door Apollo.  
De exacte datums en tijden worden in de volgende Wekker vermeld. 
 

…….en OPGEVIST UIT DE REEST 
Stille Week en Pasen 
Ik kijk met dankbaarheid terug op de Stille Week en Pasen. Zoveel mensen 
hebben een bijdrage geleverd aan de diensten, soms op de voorgrond, maar 
ook op de achtergrond. En veel mensen hebben de diensten bezocht of 
online meegevierd. Er was ontroering, schoonheid en blijdschap. Wat een 
feest om zo samen gemeente te mogen zijn in het licht van Pasen.  

Ds. Betsy Nobel 
 

Opening van het feestelijk jaar 200 jaar kerkgebouw 
Op 14 april was het zover, de officiële opening van het feestelijk jaar ‘200 
jaar kerkgebouw’. Na het welkomstwoord door Rick Germs (voorzitter 
kerkrentmeesters), werd de officiële opening verricht door Alexine de Vos 
van Steenwijk. Zij is een nazaat van Jan Arend Godaert de Vos van 
Steenwijk, de eerste steenlegger in 1823. Door het opnieuw onthullen van 
de in 1823 aangebrachte plaquette inzake “de eerste steen” was dit het 
startsein van het jubileumjaar. Aansluitend werden toespraken gehouden 
door de huidige Baron de Vos van Steenwijk en de burgemeesters van de 
gemeente Staphorst en de gemeente De Wolden. Beiden burgemeesters 
benadrukten in hun speech de waarde van het kerk zijn op deze plek, voor 
de dorpen IJhorst en de Wijk en voor de verbinding tussen mensen, dorpen 
en regio. Na de toespraken kon men genieten van een kopje koffie met 
traktatie aangeboden door de jarige kerk.  
Het programma werd vervolgd door de aanbieding van een heraldiek van 
het wapen van de abt van Dickninge. Dit wapen is afgebeeld op de grafsteen 
welke in de kerk ligt. De heraldiek wordt vergezeld van een toelichting op de 
herkomst. Dit wordt de kerk aangeboden door de familie de Vos van 
Steenwijk.  
Aansluitend las Ria Westerhuis voor uit haar werk, waarbij zij de verbinding 
legde met de historie van haar familie in deze streek, maar ook de diepere 
zin van het leven. 
Als afsluiting konden de aanwezigen nog napraten onder het genot van een 
hapje en een drankje. Hier werd door velen gebruik van gemaakt. 
Voormalige predikanten, organisten en kosters haalden samen 
herinneringen op met de aanwezige bezoekers. 
Zoals veel bezoekers meldden was het een zeer geslaagd evenement. 
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Openingsconcert Wijker Kunst 
Zondagmiddag 23 april heeft Wijker Kunst een zeer geslaagd 
openingsconcert gegeven in het kerkgebouw in IJhorst, in het kader van het 
200-jarig bestaan van dat kerkgebouw.  
Wijker Kunst, onder leiding van Mannes Hofsink, bracht een heel gevarieerd 
programma met afwisselend het vrouwenkoor, het mannenkoor en gemengd 
koor. Ook werd er gebruik gemaakt van wisselzang met het publiek. 
Begeleiding was in handen van Tjako van Schie op de vleugel, welke ook 
een prachtig muzikaal intermezzo verzorgde. 
Speciaal voor deze middag werd ook gebruik gemaakt van het orgel, 
bespeeld door Fenna van der Weide, met het lied ‘Mijn gebed’ ooit gezongen 
door DC Lewis. De uitvoering met ondersteuning van orgel klonk prachtig. 
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Ter ere van het 200 jaar bestaan van het kerkgebouw was er door één van 
de koorleden een lied geschreven op de melodie van ‘Het kleine café aan 
de haven’ geheten ‘De kleine kapel an De Rieste’. Het refrein werd door het 
publiek enthousiast meegezongen. Dit lied zal in de zangmiddag in februari 
2024 terugkomen.  
Namens Wijker Kunst werden aan de kerk 200 bloembollen aangeboden ter 
verfraaiing van het kerkelijk erf. Wij kijken terug op een zeer geslaagde 
middag. 

Namens de commissie, Rick Germs 

Foto’s 7 mei 
In de Nieuwsbrief stonden foto’s die 
afgelopen zondag 7 mei door de kinderen 
zijn gemaakt. De opdracht was: “maak een 
foto van 
iets in de 
kerk dat 
je mooi 

vindt”. 
Van twee 
van die 
foto’s is 

een 
uitsnede 
gemaakt. 
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TAIZÉ DIENST 14 MEI 
De commissie bijzondere diensten had op 14 mei een Taizé dienst 
voorbereid. De dienst bestond uit stiltes, lezingen, gebeden en zingen. Door 
de stiltes kwamen de woorden vanuit de schriftlezingen en vanuit de liederen 
nog meer binnen. Voor de aanwezigen was er de mogelijkheid om in de 
dienst een kaarsje te branden. Peter van Beld zorgde voor de muzikale 
omlijsting, waarvoor hartelijk dank!  
Wilt u een volgende keer meehelpen met voorbereiden? Hulp is altijd 
welkom 

Marry Germs en Josyanne Luten 
 

CANTORIJ 
Voor ons als leden en dirigent is de afgelopen periode toch bijzonder 
geweest: Aan alle diensten mochten we meewerken. Fenna was onze grote 
stimulator en dat werkte aanstekend. Och ja, natuurlijk was er wel eens bij 
één van de diensten een lid afwezig, maar de bezetting was goed. Er is 
waardering uitgesproken vanuit de kerkenraad in de vorm van een kopje 
koffie/thee met iets lekkers erbij op de laatste repetitie avond van dit seizoen. 
In verband met het 200-jarig bestaan van het kerkgebouw is daar op 
zondagmorgen 7 mei aandacht aan besteed en wij hebben als cantorij een 
steentje bijgedragen waar onder andere lied 280 “De vreugde voert ons naar 
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dit huis”. Dit lied gaf ons als leden tóch een extra dimensie, n.l. zingen met 
vreugde in onze mooie kerk.  
Na de vakantie start de repetitie weer op dinsdag 5 september, zoals 
gewoonlijk van19.30 uur tot 21.00 uur in de Reesthof. 

namens het bestuur, Wietske Westerbeek 
 

BLOEMENGROET 
Als teken van meeleven en bemoediging werden de bloemen uit de kerk-
diensten bezorgd bij: 
 19 maart mevr. R. van Strik-v.d. Woude en mevr. J. Duiven. 
 26 maart fam. G. Poel en dhr. J. Fieten 
 2 april en 9 april geen bloemen vanwege paasattentie aan zieken en 

80+ 
 16 april mevr. H. Poortman-van der Laan en dhr. G. Rozendom 
 23 april dhr. H. Koster en dhr. Veerman 
 30 april mevr. B. Dunning-Lensen en mevr. R. Weideman-Eising 
 7 mei dhr. J. Smits en dhr. J. Bult 
 14 mei mevr. G. Sterken- Nijboer en mevr. C. De Vos van Steenwijk-van 

Pallandt. 
 

NIEUW INGEKOMEN 
De Wijk Mevr. J.A. Helmholt-van de Berg en dhr. J. van de Berg 
 

HOUDT CONTACT MET DE KERK 
Als kerkelijke gemeente willen wij graag in contact blijven met u. 
Een bezoekje, een bemoedigend woord, een bloemetje, zo delen we lief en 
leed. Daar willen we ons als kerk voor inzetten. Kerkdiensten zijn een vorm 
van ontmoeting en we blijven als gemeente naar elkaar omzien. 
U kunt contact opnemen met ds. Betsy Nobel of één van de ouderlingen om 
een afspraak te maken met iemand van het bezoek-team: 

Mw. L. Heyne, Heerenweg 82, 7955 PG  IJhorst, tel. 06-23291941 
Dhr. J. Boelm, Mispellaan 23, 7954 HJ  Rouveen, tel. 0522-462403 
Mw. J. Luten, Heidelaan 32, 7921 EB  Zuidwolde, tel. 0528-373981 
Dhr. L. Tjoonk, Cockserve 4, 7957 DE  De Wijk, tel. 0522-441297 

Ook wanneer u in het ziekenhuis ligt, of ergens anders bent opgenomen, 
kan iemand bij u op bezoek komen. Wilt u, of iemand uit uw omgeving, dan 
een afspraak maken? 
Een adreswijziging kunt u doorgeven aan Gerrit Luten. Op de laatste pa-
gina van elke Wekker en op onze website vindt u een volledig overzicht van 
onze namen en adressen. Hebt u / jij een vraag, laat het ons weten! 
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10 juni a.s. inzamelingsactie voor de Voedselbank 
“Oog voor voedsel, hart voor mensen” 
Bij de voedselbanken is het aantal klanten 
de laatste tijd helaas fors toegenomen, 
maar ook het aantal voedseldonaties ge-
daald. Dat ligt aan de stijgende kosten op 
allerlei gebied en natuurlijk vooral aan de 
stijging van de energieprijzen. 
Dankzij de inzet van tientallen vrijwilligers 
en de gulle gaven van bedrijven, midden-
stand, instellingen en particulieren lukt het 
de voedselbanken toch nog steeds om 
mensen, die het nodig hebben, met voedingsmiddelen te ondersteunen. 
Toch raken de stellingen bij de voedselbank en bij het regionaal distributie-
centrum ook leger. 
 
Zaterdag 10 juni organiseert Diaconaal Verband De Wolden een inzame-
lingsactie bij de supermarkten in Koekange, Ruinerwold, De Wijk en Zuid-
wolde. Wij gaan producten inzamelen voor de voedselbank die zij goed kun-
nen gebruiken voor het maken van de voedselpakketten. Het ontbreekt hun 
vaak aan houdbare producten. Dat zijn niet alleen voedselproducten zoals 
soep, thee , houdbare melk en ‘droge sauzen’ maar ook tandpasta en af-
wasmiddel. Wij gaan vooral dit soort producten inzamelen.  
Zaterdag 10 juni staan er vrijwilligers voor de supermarkt om je te helpen bij 
het kopen van de juiste artikelen. Nadat je deze hebt afgerekend, kun je ze 
bij hen inleveren voor de voedselpakketten.  
 
Wij zoeken vrijwilligers die op deze zaterdag het winkelend publiek bij de 
COOP in De Wijk willen aanmoedigen om bij het boodschappen doen extra 
producten te kopen voor de voedselbank. Dit kost één of twee uur van uw 
vrije tijd. Maar u doet daar veel mensen een enorm plezier mee!  
Draagt u de voedselbank (en vooral degenen die niet meer weten hoe ze 
rond moeten komen) een warm hart toe, meld u dan aan om te helpen bij 
deze actie. U kunt zich aanmelden door contact op te nemen met Marry v.d. 
Berg via email: marry.vdbt@hotmail.com of 0522-443224 0f 06-10341445 
 
Diaconaal Verband De Wolden is een samenwerking van de diaconieën van alle ker-
ken in De Wolden. 
 

Speciaal voor jou, de jonge mantelzorger in de gemeente De Wolden 
Ben jij een jonge mantelzorger, tussen de 6 en 23 jaar en wonend in de 
gemeente De Wolden? Of ken jij iemand die dat is, meld jezelf of de jonge 
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mantelzorger dan aan voor individuele ondersteuning. En één keer per jaar 
kom je in aanmerking voor een cadeaubon of een attentie. Aanmelden is 
mogelijk via aishaslot@welzijndewolden.nl of telefonisch: 0528-37 86 86 bij 
Stichting Welzijn De Wolden, mantelzorgondersteuning. 

Hilke Kwakkel, diaken 
 

COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS 
Wat er zoal gaande is in en om het kerkelijk erf 
U leest in deze editie van De Wekker veel over alle activiteiten welke er dit 
jaar plaatsvinden. De kerk is een echte dorpskerk waar dit jaar de nodige 
aandacht is voor “200 jaar kerkgebouw”. Dankzij de inzet van velen is onze 
kerk een ontmoetingsplaats. Voor ons als kerkrentmeesters de taak om 
samen met u al dit moois in stand te houden. Dat brengt mij meteen op een 
paar financiële aandachtspunten.  

Jaarrekening 
De jaarrekening 2022 is inmiddels opgesteld en is besproken en 
goedgekeurd door het College van Kerkrentmeesters. De volgende stap is 
bespreking in de kerkenraad en dat staat ook voor deze maand op de 
agenda. Daarnaast is er de mogelijkheid voor gemeenteleden om de 
jaarrekening in te zien. De terinzagelegging is van 30 mei t/m 5 juni. 
Wanneer u hiervan gebruik wilt maken kunt u een afspraak maken met 
ondergetekende (tel.nr. 441687). 

Solidariteitskas 
Gemeenten helpen elkaar. Dat is de gedachte achter de jaarlijkse actie voor 
de solidariteitskas. De opbrengst komt toe aan de eigen gemeente. Wel 
moeten wij voor elk belijdend lid € 5,- afdragen aan de landelijke kerk. In de 
loop van de maand juni wordt deze actie gehouden en wij rekenen weer op 
uw steun waarvoor alvast onze dank. 

OVERZICHT KERKBALANS (t/m 10 januari 2023) 
 Toezeggingen ontvangsten nog te ontvangen 
Toegezegd €  74.597 €  45.285 €  29.312 
Sympathisanten €    1.055  €       280 €.      775 
Totaal toegezegd €  75.652 €  45.565 €  30.087 

Namens College van Kerkrentmeesters, Janny Westerbeek 
 

GIFTEN 
Voor de Diaconie € 20,- via mw. I. Smit; € 10,- via mw. W. Westerbeek;  
 € 10,- via mw. J. Brand; € 50,- via mw. J. v.d. Hammen 
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Voor de kerk: Via Clara van Horssen € 10,-; via Henny v.d. Belt € 5,-
; via Gerrie Heyne € 10,-;  

200 jaar kerkgebouw: via bank € 25,-; via Rick Germs € 50,-;  
Rotary Staphorst Reestland € 592,40 (collecte bevrijdingsontbijt 5 mei) 
 

OPBRENGST COLLECTEN 
Voor de Diaconie: Totaal: 
 12 maart  KerkinAktie Binnenlands Diaconaat  €  97,15 
 19 maart  PKN Missionair werk  €  37,10 
 26 maart  KerkinAktie Werelddiaconaat Bangla Desh  € 65,05 
 2 april  PKN Jeugdwerk  €  79,25 
 6 april  Voedselbank  € 100,49 
 9 april  KerkinAktie Moldavië  € 151,95 
 16 april  Lilianefonds  € 88,00 
 23 april  Mercy Ships  €  71,65 
 30 april  Regenbooggroep Amsterdam  €  47,71 
 7 mei  KerkinAktie Oekraïne  €  96,70 

Jacolien Tjoonk 
 
Voor de Kerk: 12 maart   € 99,10   2 april  €   77,40 
 19 maart   € 45,15   9 april  € 139,17 
 26 maart   € 55,95 16 april  €   64,20 
    23 april  €   54,65 
   7 mei   € 88.40 30 april  €   36,35 
    Via bank totaal €   20,- 
 
Paascollecte:  9 april  € 141,65 
Orgelfonds 7 mei €  62,10 
Voor De Reesthof: 26 maart € 55,40;  30 april € 28,50;  
 via bank totaal € 10,- 
 

OM NIET TE VERGETEN… 
… de namen van ... 
 28 maart Jantje Compagner, 76 jaar 
 29 april Cor Pakes, 80 jaar 
 30 april Roeloef Mennink, 98 jaar 
 2 mei Lammigje (Lammie) Kist-Tijmens, 90 jaar 
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VROUWENVERENIGING IJHORST-DE WIJK 
Maandagavond 3 april 2023 vierden wij Pasen met onze leden.  

Pasen lijkt als u deze Wekker ontvangt alweer heel lang geleden. 
Terugkijkend op onze viering was het ook dit jaar weer een bijzonder feest. 
We starten met een lekkere maaltijd in de Reesthof met als vanouds de goed 
gekookte eieren, die Jen Schoemaker verzorgde. Jen nam ook nog lekkere 
chocolade paaseitjes mee, waarvan we de hele avond konden genieten. Het 
Paasverhaal beleefden we aan de hand van de Matthäus Passion van Johan 
Sebastian Bach. Ronalda en Hendrik Snel namen ons mee in de muziek en 
de liederen die Bach rondom het lijdensverhaal van Jezus componeerde. 
Sommige dames konden de liederen prachtig meezingen. Het Paasverhaal 
werd op deze wijze weer eens heel anders beleefd. Bij het naar huis gaan 
kreeg iedereen een gele roos mee met een mooie Paaswens.  
 
Woensdagmiddag 10 mei 2023 vertrokken 17 dames bij de kerk voor het 
jaarlijkse reisje. Door het mooie Drentse land in voorjaarstooi reden we naar 
Kallenkote. Hier brachten we een bezoek aan de Maarchies Hoeve.  
De Maarchies Hoeve is een zorgboerderij waar heel veel te zien is. Alle 
dieren van een boerderij zijn er aanwezig en van heel dichtbij te 
bewonderen. We werden gastvrij ontvangen met een kopje thee of koffie. 
Daarna genoten we van een uitgebreide High tea.  
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Gelukkig waren de 
weergoden ons 
vriendelijk gezind 
en konden we 
zonder regen alles 
rustig bekijken. In 
het leuke winkeltje 
van de Hoeve 
vonden veel dames 
nog iets van hun 
gading! Een mooie 
herinnering rijker 
keerden we voldaan 
terug naar huis en 
wensten elkaar een 
mooie zomer toe. 
Wij hopen iedereen 
gezond en wel weer 
te mogen begroeten 
op  
Maandagmiddag 18 september in de Reesthof om 13.30 uur bij de start 
van een nieuw seizoen. 

Barbara van den Brink-Smit 
 

CONCERTEN  
Zaterdagmiddagorgelconcerten in juli in IJhorst 
Het was 14 april jl. 200 jaar geleden dat de eerste steen van de kerk in 
IJhorst werd gelegd. Dat moment luidde twaalf feestelijke maanden in. In 
deze festiviteiten staat in 
juli het orgel centraal.  
 
Elke zaterdagmiddag, 
aanvang 16.00 uur, vindt 
er die maand een 
orgelconcert plaats.  
Mannes Hofsink, o.a. 
dirigent van Wijker Kunst, 
geeft als eerste op 1 juli 
een concert.  
 
De week daarop, op  
8 juli is het de beurt aan 
Fenna van der Weide, één 
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van de organisten van de kerk, samen met haar orgeldocent Eeuwe Zijlstra. 
Vier handen bespelen dan het orgel én de vleugel. 
Vrouwelijke organisten zijn er niet zoveel.  
 
Des te opmerkelijk dat op het concert van 15 juli vier vrouwen zich laten 
horen. Naast Fenna van der Weide zorgen Annet Menkveld, Janneke 
Oosterhuis en Thea Steenbergen voor een feestelijk concert. 
 
Uiteraard is er ook aandacht voor de oud organisten. Op 22 juli brengen 
Rudi Kaldenberg, Gert Kiewiet en Leo Zeelenberg, samen met huidig 
organist Peter van de Beld, hun jarenlange ervaring op het orgel tot klinken. 
 
Op de laatste zaterdag van juli is de kerk pleisterplaats voor de ‘Drentse 
fietsvierdaagse’. Wie wil kan na opgave (orgel@kerk-ijhorst-dewijk.nl) een 
klein uur op het orgel te spelen. 
 
De toegang voor alle concerten is gratis. Wel is er bij de uitgang een 
schaalcollecte om de kosten te dekken. 
 

BERICHTEN UIT DE REGIO 
Vakantieconcert en samenzang. 
Het Christelijk Mannenkoor Meppel organiseert op 13 juni 2023 van 
19.45 – 21.00 uur een vakantieconcert en samenzang in de gereformeerde 
kerk te Nijeveen. Dit als afsluiting van de repetities voor de vakantieperiode 
is er deze mooie zangavond.  
Het concert en de samenzang wordt begeleid op orgel en piano door Ruth 
Pos. De dirigent is Johan Rodenhuis. Het bestuur van het koor nodigt u van 
harte uit om deze avond met veel samenzang van bekende liederen bij te 
wonen. De entree is gratis. Iedereen, belangstellenden en degene die van 
zingen houden zijn van harte welkom.  

Jantinus Spoelder, voorzitter van het Christelijk Mannenkoor Meppel 
 

Verslagen van de CLASSICALE VERGADERINGEN 
Op de website van de classis (www.classis- groningendrenthe.nl) vindt u 
informatie over de classis, verslagen van vergaderingen en nieuwsbrieven. 
U kunt deze opvragen via scriba@classisgroningendrenthe.nl.  
 

Afrikaloop voor kinderen in nood in Afrika zoekt  
SLAAPPLAATSEN  

In de herfstvakantie van 21 tot en met 27 oktober, wordt voor de 
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achttiende keer de Afrikaloop gelopen, een wandelactie waarvan de 
opbrengst voor straat- en weeskinderen in Afrika is. De wandeling wordt 
georganiseerd door de Andreas Manna Stichting (AMS) uit Hoogeveen. Voor 
de wandelaars die blijven overnachten, is de AMS nog op zoek naar enkele 
gastgezinnen voor 1 nacht. Onder andere in De Wijk of omgeving. Dit gaat 
om de nacht van zaterdag 21 oktober op zondag 22 oktober. Daarnaast in 
Ruinerwold of omgeving. Dit gaat om de nacht van zondag 22 oktober op 
maandag 23 oktober. Daarnaast in Uffelte of omgeving. Dit gaat om de nacht 
van maandag 23 oktober op dinsdag 24 oktober.  
Misschien heeft u een nacht plaatst voor iemand. De wandelaars komen in 
de loop van de middag aan in het desbetreffende dorp. U weet van tevoren 
welke wandelaar(s) u kunt verwachten voor de overnachting. Wanneer de 
mensen gefinisht zijn, wordt u gebeld en gevraagd uw gast(en) op te halen. 
Mocht ophalen niet lukken, zorgt de AMS dat de gast(en) bij u thuisgebracht 
wordt. De volgende ochtend is de starttijd tussen 8.00 uur en 8.30 uur. U 
neemt dan weer afscheid of misschien wandelt u zelf mee, alles is mogelijk. 
Voor de overnachting en het eten betaalt de wandelaar een kleine 
vergoeding. Deze vergoeding komt ten goede aan de Afrikaloop en is op 
deze manier uw hulp aan de kinderen in nood. Vorig jaar was de opbrengst 
ruim € 20.000,00. Doordat u helpt een slaapplaats en eten te bieden aan een 
wandelaar, helpt u ondertussen de kinderen in Afrika aan een slaapplaats en 
eten.  
Wilt u meehelpen een straat- of weeskind toekomst te bieden dan kunt u zich 
opgeven als gastgezin bij Elise Van Lienen, tel.nr. 06-114 205 15 of per mail 
elise.v.lienen@gmail.com, Zij informeert u verder.  
  
De Afrikaloop is een wandelactie van 7 dagen. Dagelijks is er keuze uit 
etappes van 10, 15, 25 en 35 km. De start is in Hoogeveen en loopt de eerste 
dag naar De Wijk. De volgende dag gaat de tocht naar Ruinerwold daarna 
respectievelijk naar Uffelte, Beilen, Pesse en Echten, om ten slotte op de 
zevende dag weer in Hoogeveen te finishen. De routes zijn prachtig.  
U kunt één of enkele dagen meelopen, zoveel als u wilt. Onderweg zijn er 
iedere dag drie gezellige pauzeplaatsen.  
De AMS werkt uitsluitend met vrijwilligers zowel in Nederland als in Afrika. 
De opbrengst van acties komt volledig ten goede aan de kinderen in nood in 
Afrika. Op kleinschalige basis wordt daar hulp verleend aan straat-, zwerf- 
en weeskinderen. In de directe leefwereld van deze kinderen worden 
projecten opgezet die moeten leiden tot verbetering van opvang en zorg. 
Daarbij wordt gekeken naar schoon drinkwater, onderwijs, gezondheidszorg 
en zelfvoorziening. Niet alleen de kinderen maar ook hun vriendjes en de 
ouders van die vriendjes delen mee bij alle ontwikkelingen. Informatie over 
de stichting of de Afrikaloop kunt u vinden op de website 
www.andreasmanna.org of op facebook 
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TEN SLOTTE 
Het vuur van de Geest brengt ons liefde en kracht. 
Je kunt het lezen in dit gedicht: 
 
Sterk 
Ik dacht dat het niet kon: 
dat iets wat je niet ziet 
je alle dagen draagt 
en sterker maakt. 
Alsof je spieren krijgt 
van liefde. 
 
En kijk, het klopt 
het hart van oma  
slaat nog altijd over 
als ze opa ziet. 
Maar nu hij oud is en te bed, 
misschien nog net de hemel haalt, 
loopt oma sinds een poosje 
krommer en vraagt ze vaker 
om mijn arm. 
Zonder hem krijgt 
ze het huis niet warm 
en zelfs de hond 
zakt zuchtend naast de luie stoel. 
Dus is het waar 
dat liefde spieren geeft 
en op den duur 
ook vuur. Bart Moeyaert 

Uit: Verzamelde liefde. Querido 2004 
Een hartelijke groet, ds. Betsy Nobel 

REDACTIE DE WEKKER  
De Wekker wordt huis aan huis door zo’n 14 vrijwilligers bezorgd in IJ-
horst/De Wijk. Woont u in een andere plaats dan kunt u een abonnement 
nemen. Wilt u helpen de Wekkers te bezorgen? Neem contact met ons op. 
Extra Wekkers zijn verkrijgbaar bij Tinie Kleen, van Wijngaardenstraat 22, 
7955 AT IJhorst, tel. 0522 - 44 58 08 of Mia Moes, Nic. Ten Woldeweg 1, 
7957 CW  De Wijk, tel. 06-2198 9730.  
Wilt u geen Wekker ontvangen? Mail uw adres aan de redactie. De bezor-
gers proberen dan uw brievenbus over te slaan! 
De volgende Wekker verschijnt de eerste week van augustus. Kopij aanle-
veren graag voor half juli, e-mail: wekker@kerk-ijhorst-dewijk.nl.  
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LET OP nieuw mailadres De Wekker: wekker@kerk-ijhorst-dewijk.nl  

HANDIG OM TE WETEN 
Pastoraat:  Ds. Betsy Nobel, Kerkweg 8, 7955 AA  IJhorst, 
 tel. 0522 78 55 94, via mail: predikant@kerk-ijhorst-de-

wijk.nl. 
Kerkenraad Scriba: Albert Kreggemeijer, Ywehof 53, 7955 BD  IJhorst, 

tel. 0522 44 26 19, e-mail: scriba@kerk-ijhorst-dewijk.nl 
Contactpersoon ouderlingen: Linda Heyne, Heerenweg 82, 7955 PG  IJ-

horst, tel. 06-23291941 
Contactpersoon Staphorst: Jan Boelm, Mispellaan 23, 7654 HJ  Rouveen, 

tel. 0522 46 24 03 
Kerkrentmeesters Voorzitter: Rick Germs, De Vos van Steenwijkstraat 56, 

7957 BH  De Wijk, tel. 0522 44 05 47 
Secretaris Janny Westerbeek, Jan Toetlaan 52, 7955 AZ IJhorst, tel. 

0522 44 16 87 
Financiële adm. kerk Jeantje Schaap en Janny Westerbeek, 
 email: adm.kerk.ijhorst.dewijk@gmail.com 
Bank kerk NL65 ABNA 0914 4054 89 en NL09 INGB 0000 8329 91 
Bank De Wekker NL35 INGB 0002 4081 91; 
Diaconie Secretaris Hilke Kwakkel-Compagner, Burg. v. Wijngaar-

denstraat 42, 7955 PM  IJhorst, tel. 06-20339168 
Bank Diaconie  RegioBank:  NL07 RBRB 0916 7530 18 
Collectebonnen   NL44 RBRB 0787 6737 73 , bestellen bij: Jacolien Tjoonk, 
 Cockserve 4, 7957DE de Wijk, tel. 0522 44 12 97 
Preekvoorziener: vacant 
Organisten van dienst: Fenna van der Weide, tel. 06-49604765 en 
 Peter van de Beld, tel. 0528 27 15 76 
Vrouwenvereniging Joke van der Hammen-van der Meulen, Veldhuisweg 

1-55, 7955 PP  IJhorst, tel. 0522 44 32 83 
Cantorij  secretaris: Betty Kreggemeijer, tel. 0522 44 26 19 
Ledenadm. Gerrit/Josyanne Luten, Heidelaan 32, 7921 EB Zuidwolde, 

tel. 0528 37 39 81 
 e-mail: ledenadministratie@kerk-ijhorst-dewijk.nl 
Taxidiensten Rian Horstra, tel. 0522 44 12 48 
Koster tevens contactpersoon De Reesthof: Marry Germs, De 

Vos van Steenwijkstraat 56, 7957 BH  De Wijk, tel. 0522 
44 05 47  

 E-mail: koster-ijhorst-dewijk@outlook.com 
De Reesthof tel. 0522 44 16 53 
Redactie Nieuwsbrief Else Fleurke, Jan Poortmanweg 4, 7957 DA, de Wijk, 
 e-mail: nieuwsbrief@kerk-ijhorst-dewijk.nl,  
 tel. 06-30 82 55 31 
Website: http://www.kerk-ijhorst-dewijk.nl 


